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Elk jaar weer de zelfde discussie.
Want waar gaan we naar toe;
gaan we op zeker of voor het avontuur?
De discussie heftig; net geen ruzie.
Maar vaak zijn we meteen al moe.

Het ‘overleg’ dan dikwijls kort van duur.

Na vele sessies staat de landskeus eindelijk vast,
maar daarmee zijn we nog niet klaar;
een caravan betekent campings kiezen!
Ik ga voor ‘vertrouwd’, omdat dat bij mij past.
Z1j zucht alleen en daarin schuilt gevaar!

Maar ach, ik ben gewend om te verliezen.

Z1j kwam onlangs met een prachtig nieuw idee:
We gaan naar onbekend gebied;
niets maakt ons meer het leven zuur.
Geen sessies meer, dus wij oké,
want campings kennen we daar niet.

U begrijpt het al; dat wordt ons avontuur.

Gert Jan
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Hoe werkt de dialoog ¢

Dit is het blad van Marriage Encounter, een vrijwilligersorga-
nisatie die mogelikheden biedt om de communicatie tussen
partners te verbeteren. Ons motto is: ‘wat goed is, kan altijd
beter’.

Het gaat om verbetering en verdieping van je relatie. Echt
communiceren, luisteren en je gehoord voelen, spelen daar-
bij een grote rol. Je leert elkaar beter kennen en begrijpen. Je
voorkomt er natuurlijk niet alle conflicten mee, maar je krijgt
hiermee een mogelijkheid om zaken echt uit te praten. We
noemen deze manier van communiceren ‘in dialoog gaan
met elkaar’. Hoe werkt zo’n dialoog?

1. Kies een vraag. Bijvoorbeeld: Wat betekent ‘avontuur’ voor
mij en hoe ervaar ik dat in onze relafie.

2. et je gedachten en gevoelens bij deze vraag op papier. In
de vorm van een brief die begint met lieve ...

3. Wissel uit wat je geschreven hebt.

4. Stel open en verdiepende vragen aan je partner. Dus geen
gesloten of richtinggevende vragen zoals ‘vind jij ook niet’ of
vragen waarop je alleen met ja of nee kunt antwoorden.

5. Draai, na een minuut of 10, de rollen om.

In dit blad staan voorbeelden van dialoogbrieven.

Ben je geinteresseerd in deze communicatiemethode en wil
je meer weten over de dialoog of ervaring opdoen met de
dialoog? Meld je aan voor een speciaal daarvoor georgani-
seerd weekend of neem contact op met de redactie.

De weekenden en dialooggroepen staan open voor partners,
getrouwd of ongefrouwd, ongeacht hun levensovertuiging
en sexe.

Meer informatie over weekenden op

www.marriageencounter.nl

Wat vetekent “avontuur voor d’m?


http://www.eenwegvoorsamen.nl/weekend

Inspiratie

Avontuur:

... iefs nieuws, spanning!

Maar ook een kracht die je aanzet, die je drijft, je roeping. Het beeld vanuit de media is dat de man de-
gene is, die avontuurlik is en de vrouw volgt en adoreert. Dat sprookjesbeeld mocht ik loslaten. Riet kan
net zo avontuurlijk zijn als ik. Op avontuur gaan, spanning zoeken, de kracht volgen die je drijft is niet ge-
bonden aan man of vrouw zijn. Het was een ontdekking dat Riet hele leuke ideeén had en dat ik daar
heel blij van kon worden. Dat konden plannetjes zijn voor een weekend uit, verdwalen in het bos of ook

op het gebied van de seksualiteit, plannetjes vanuit tederheid.

In de Bijbel begint het verhaal van Abraham en Sara in Genesis 12:1. Daar staan in het Hebreeuws de
woorden lech lecha, vertaald met “Ga, gajij . Abraham wordt opgeroepen tot iets nieuws, door iefts,
dat buiten hem is en die hij erkent als God. Kinderen van Abraham horen niet altijd letterlijk die stem,
maar worden wel gedreven door iets. We noemen dat je roeping. En dat is niet alleen voor mannen. Bij
Marriage Encounter leren we te luisteren naar elkaar en elkaar op te roepen. En Riet en ik geloven dat
wij ook als stel opgeroepen worden. “Ga, ga jij” is dan de ontdekking van die drijivende kracht. Voor
Abraham en ook voor Sara. Wie weet heeft zij Abraham wel een duwtje gegeven, “Ga nou maar, we
zien wel wat er gebeurt”. Het huwelik van Abraham en Sara was kinderloos en de relatie leek geen toe-
komstperspectief te hebben. Ze gaan het avontuur aan op de bonnefooi (a la bonne foi, in goed ver-

trouwen). Later krijgen ze alsnog een zoon, die hen laat lachen!

Het avontuur kan je laten lachen of tenminste een glimlach op je gezicht brengen. Ineens besef je dat er
nieuwe wegen te gaan zijn en dat je elkaar daarin mag steunen. Een drijvende kracht brengt je verder,

ook als je nu op dood spoor lijkt te zitten.

Olaf Haasnoot

Dialoogvraag: Denk eens terug aan een situa-
tie waarin jij het niet zag zitten, geen perspec-
tief zag en toch het avontuur opnam. Hoe
voelde jij je foen? Wat maakte dat je een stap

zette uit die situatie®?




Mannenhoek

Een avontuurlike struisvogel!

Men zegt dat een struisvogel zijn kop in het zand steekt als hij bang is.

Ook lijkt hij heel hard te kunnen rennen. Ik ben met enige regelmaat zo'n struisvogel. Pronken met
andermans veren.

En als ik bang ben en mijn verantwoordelijkheid niet neem, dan kan ik heel goed mijn kop in het
zand steken of heel hard wegrennen.

Mijn moeder zei altijd: ‘Als je het er niet over hebt, dan is het er niet’! lk kan me er niet meer ach-
ter verschuilen, maar het heeft me wel gevormd. En zeker in mijn relatie met Susan heeft het zijn
sporen nagelaten. Sporen van onbegrip en verwijdering. Afwezig zijn op cruciale momenten en
Susan daarmee in de steek laten. Problemen die er wel waren en die Susan wel zag én benoem-
de. Als het spannend werd in onze relatie had ik slechts twee opfies: kop in het zand of hard weg-
rennen. Voor de buitenwereld kon ik dat nog wel verbloemen, maar heel lang heeft dit onze rela-
tie mede bepaald. Als er iets was met de kinderen, ziekte, werk, het huis, de huishouding, sociale
contacten.... Susan nam haar verantwoordelijkheid. |k vaak niet. Een relatie uit balans en zeker
niet gelijikwaardig.

Ik heb lang gedacht dat mijn en ons leven maakbaar was. Dat ik daar controle over had. En ik
heb mezelf daarmee voor de gek gehouden. Mijn hartinfarct heeft me niet alleen aan het den-
ken gezet, maar ook aan het voelen. Ik kan niet langer de wereld, mijn omgeving, Susan of mijn
lichaam de schuld geven dat de dingen niet voorspoedig verlopen in mijn leven.

Intussen neem ik de verantwoordelijkheid voor mijn eigen gedrag. Ik luister meer naar mijn eigen
lichaam. Ik herken én erken eerder mijn gevoelens en spreek ze uit naar Susan. In die geest te
handelen en aanwezig te zijn
in onze relatie: datis voor een
struisvogel een geweldig avon-
fuur.

Rolf Eikenhout

Als u wilt reageren op deze
mannenhoek dan kan dat op:
rseikenhout@hotmail.com
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Column

Avontuur

Vrienden vertelden enthousiast over hun avontuurlijke reis. In een
4-wheel-drive een rivier oversteken in de outback van Australié? Mij niet
gezien! Stel dat we vast komen te zitten.

Hoezo, een uitdaging, leuke spanning of genieten? Bij mij roept avontuur
alleen maar onzekerheid op. Bang voor alle mogelijke situaties waar ik in
verzeild kan raken. Als duidelijkheid ontbreekt, groeit bij mij de onrust. Ik raak mijn houvast kwijt.

“Zullen we rond de Bodensee gaan fietsen?2”

Bij dit voorstel van Klaas sprongen mijn alarmknoppen op rood. Na een vioedgolf van tegenar-
gumenten, zei Klaas alleen: “Het lijkt mij wél leuk om dat met onze nieuwe fietsen te doen.”

Er gingen weken voorbij. Met de vakantie in het vooruitzicht voelde ik me steeds meer de spel-
breker. Dit voelde niet fijn. Schoorvoetend vroeg ik eindelijk aan Klaas, hoe hij zo'n fietsvakantie
voor zich zag. Ik liet zijn plan indalen en stilletjes begon ik aan het idee te wennen. We besloten
te schrijven over de vraag:

Hoe is het voor mij om een avontuurlijk voorstel te doen of te ontvangen?

Ik deelde over mijn angst voor onduideliikheden, gevaren en ‘verdwalen’ op de route. Door het
delen en de vragen van Klaas, werd het voor mezelf steeds helderder waar mijn reactie op zijn
avontuurliike voorstel vandaan kwam. Ik voelde me gehoord, alle gevoelens en noden moch-
ten er zijn. Het was een warm bad.

Klaas deelde over zijn verlangen. Hij voelde zich zo trots en blij met de fietsen. Hij keek ernaar uit
om samen met mij, twee weken te ontsnappen aan het dagelikse drukke leven. Deze openheid
raakte me.

Tips en adviezen werden ingewonnen, de route uitgestippeld en gedownload, B&B's gereser-
veerd. Met dit raamwerk groeide voor mij de duidelijkheid en durfde ik samen met Klaas het
avontuur aan te gaan.

We hebben genoten, veel lol gehad én... ik
had onduidelikheden overwonnen! Wat voelde
ik me bilij, trots en sterk! Op naar het volgende
avontuur!l @

Pietje

Dialoogvraag: Wat roept avontuur bij mij op?2
Welke rol speelt avontuur binnen onze relatie?
Hoe voel ik mij daarbije

Avontuur- 7



Dialoogbrieven

Lieve Colette, \,}

Er werd me gevraagd hoe het zit met het ‘avontuur’
in onze relatfie.

Avontuur, tja wat is avontuur? Een avontuur is een belevenis of een
evenement. Maar wat is het voor mij, voor jou, voor ons samen? Bele-

ven wij, samen, nog wel avonfureng Voor mijn gevoel niet. ’ﬁ\/ﬁﬂt{,{(jr
We zorgen voor onze kinderen en onze ouders, we doen ons werk,
het huishouden en heblben onze nevenactiviteiten. Dat doen we
goed, maar verder? Ik mis spanning, het is allemaal zo voorspelbaar.
Sleur. Echt iefs samen beleven, door moeite voor elkaar te doen, daf

is lang geleden. Dit houdt mij bezig en ik voel me daar niet prettig bij.
Waarom lukt dat ons niet (meer)?

Kijk, ik beleef leuke dingen met mijn vrienden, met collega’s en ook
als schuldnulpmaatje. Maar daar ben jij niet bij betrokken. Andersom
ben ik er niet bij als jij van alles beleeft op een schriffavond, op de
moederkring of bij de natuurcoaching waar je nu een opleiding voor

volgt.

Het is goed dat we elkaar de ruimte geven, dat we ons ontwikkelen.
Maar ik vind het jommer dat we dat nogal solistisch beleven; dat
geeft me een gevoel van eenzaamheid. We delen er weinig over,
hooguit “ja, het was leuk of het ging goed”. Terwijl ik graag betrok-
ken wil zijn bij jouw ontwikkeling, jouw keuzes en twijfels en ik het ook
fijn vind als jij weer echte aandacht voor mij hebt. Als maatjes, om el-
kaar te bemoedigen. Niet langs elkaar heen leven, maar met elkaar
meeleven. Niet om de ander de les te lezen, maar een luisterend oor

zZijn.
Ben benieuwd hoe jij dit ziet. Of je dit herkent. En of jij ook weer zin
hebt in een avonfuur met mij2 Ik wil graag meer samen met jou bele-

ven, en voelen dat je betrokken bent bij mij. Want ik hou van jou en
wil graag dat we delen wat ons bezighoudt.

Liefs, André

Na het lezen van deze brief stelt Colette

de volgende vraag: Antwoord van André:

Om echt jouw aandacht te ervaren heb ik nodig

do’r'ik ongestoord mijn verhaal kan doen. Zonder

Wat heb jii van mi nodig, om echt aandacht fe er- afleiding van telefoon, de kinderen, ‘mijn’ TV of onze

oren? agenda. Dat je er helemaal voor mij bent. Zodat ik
Yveer het gevoel krijg bijzonder te zijn, en ervaar dat
ik een belangrijke plaats inneem in jouw leven. Een
Igven waarbij we elkaar niet als vanzelfsprekend
zien, maar elkaar waarderen en liefhebben en voor-
rang geven. Echt sémen het leven beleven, daar
verlang ik naar!
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\/
Lieve André,

Als ik denk aan avontuur, dan denk ik aan de verrassings-
uitjes die we vroeger voor elkaar regelden. Die spanning:
‘waar gaan we heen?’ en vooral het gevoel speciaal te
zijn. Ik geniet er ook van als we samen een lange wande-
ling maken. We krijgen het dan altijd voor elkaar het spoor
bijster te raken en moeten puzzelen hoe we weer bij het
startpunt komen. Dat soort ‘avontuur’ levert ook wel eens
wrijving op, als jouw en mijn richtingsgevoel elkaar tegen-
spreken; maar toch vooral speciale herinneringen. #Vgntam,

Ik weet nog hoe je veertig dagen na mijn veertigste ver-

jaardag een feestje organiseerde. Ik ging nietsvermoedend

met mijn zus ergens iets drinken, en het café bleek vol te zitten met vriendinnen! Ik
voelde me heel geliefd, dat jij dit voor mij geregeld had.

We komen er steeds minder aan toe elkaar écht te verrassen. Ik merk dat ik soms on-
zeker ben. Of je niet fe moe bent, of je het wel leuk zult vinden. Het is lastig plannen in
de volle agenda. En soms is mijn hoofd te vol om iets leuks voor ons samen te verzin-
nen. Terwijl ik daar wel van hou, op stap gaan met jou!

Dat we de afgelopen jaren allebei druk waren met opleidingen naast ons werk, helpt

niet mee. Dat zijn avonturen waar we elkaar weél in steunen (wat ik heel fijn vind!), ‘
maar die we niet samen delen. |k vind het soms lastig erover te vertellen: moeilijk om

vit te leggen, of twijfel of je er wel open voor staat. En dan laat ik het maar zo. Ik voel

me teleurgesteld in mezelf, dat onzekerheid en drukte me ervan weerhouden om de
verbinding met jou op te zoeken.

Het doet me verdriet dat jij aandacht mist van mij. Wat voor avontuur zou je graag
samen met mij aangaan? Wat is jouw verlangen hierine

Liefs, Colette

7toe ki&ken Colette en André Jcerugr 0P fet sahr&ven Van
de brieven? Jees verder op pa%ma 14.

Vraag van André: Colette reageert:

Laatst gingen we naar een theatervoorstelling die
jou tegenviel, je had eigenlijk iets heel anders ver-
wacht. Je was behoorlijk duidelijk over je teleurstel-
ling. Het doet me dan pijn dat we er niet samen
van kunnen genieten en het voelt ook alsof ik een
enorme fout heb gemaakt. Dan is voor mij de drem-
pel hoog om je nog eens te verrassen. Ingewikkeld,
want ik vind je eerlikheid wel belangrijk. Ik heb dan
extra behoefte aan bevestiging van jou: daf je het
gebaar waardeert, dat je het fijn vindt om samen
met mij te zijn, dat je het positieve ook benoemt.

Je zegt dat je soms onzeker bent om mij te verras-
sen. Kun je hier iets meer over vertellen?

Avontuur- 9



Interview

Christel in gesprek met Gerry en Hans Stevels. Zij werken als vrijwilligers
voor Marriage Encounter.

Wie zijn jullie en wat zagen jullie in elkaar toen jullie verliefd
werden?

Gerry en Hans Stevels

Ik (Gerry) vond Hans zo heerlijk mysterieus en zo ongelofelijk at-
tent.

Ik (Hans) was 20 en dacht niet over veel dingen na. Gerry, don-
ker krullend haar, een mooie boezem, een beeftje verlegen en

ze leek zo verstandig. Spannend was het.

Welke herinnering komt naar boven als jullie denken aan je
eerste Marriage Encounter weekend? In welk jaar was dat?

Het was 1985, we waren dat weekend 14 jaar getrouwd.

Ik (G) herkende veel in het delen van de presentatiekoppels. Somber zijn, daar had ik foch
geen reden voor? En toch, ik was het wel en ik hoorde dat ik niet alleen worstelde met deze
gevoelens. Het mocht er zijn en Hans luisterde. Hans is geen prater, maar al schrijvend mocht ik
hem echt ontmoeten.

Op de zaterdagmiddag van het weekend heb ik (H) voor het eerst gehuild waar Gerry bij was.
Ik praatte nooit over gevoelens. Er ging een wereld voor me open.

Jullie zijn al 30 jaar presentatiekoppel. Wat is je belangrijkste taak in een Marriage Encounter
weekend?

In de eerste plaats vertellen we over onze ervaringen in het gewone leven, hoe wij soms worste-
len met elkaar en elkaar vasthouden en vooral over onze gevoelens daarbij. Daardoor moedi-
gen we de deelnemers aan om ook open te zijn naar elkaar en geen onderwerpen uit de weg
te gaan. Het mooie is dat de koppels dat in de veiligheid van hun eigen relatie mogen doen.
Als stellen vastlopen, kunnen ze een beroep doen op een presentatiekoppel.

Hoe bereiden jullie je voor op een weekend?

Bij het schrijven van de presentaties worden we gecoacht. Onze coaches helpen ons met prik-
kelende vragen. Wanneer we het onderwerp van de presentatie doorgewerkt en op papier



hebben, lezen we het voor het weekend hardop aan elkaar voor. Vaak komen de gevoelens weer
boven bij het lezen en dat geeft verbinding.

We geven het weekend als team en ontmoeten elkaar als team voor het weekend. We vertellen
elkaar hoe we ons voelen en of er speciale situaties zijn, waar aandacht voor nodig is. We spreken
dan ook praktische dingen af.

Wat is leuk aan het meedoen aan een weekend als presentatiekoppel? En wat is wel eens pittig?

Het mooie is dat we door onze gevoelens te delen, ook anderen stimuleren en ze weer ontdekken
waft ze voor elkaar betekenen. Mensen hebben er wat aan als ze zien dat wij van elkaar houden.
Houden van en open staan voor elkaar, is niet altijd makkelijk.

Door het vertellen van onze verhalen, raken we vaak ook aan onze eigen pijnplekken. Maar door
de veilige sfeer, mag dat er ook zijn. We ervaren het als een enorm cadeau dat we op deze manier
aan het weekend bij mogen dragen.

Wat bracht jullie ertoe om juist deze taak op te pakken?

Toen Hans zei dat wij dat wel konden doen, was mijn eerste reactie: nee dat kan ik niet en ik durf het
niet. En foch, ik verlangde meer te zien van de mysterieuze Hans. Praten en zeggen wat hij echt wil
deed hij weinig. Ik voelde me vaak alleen. Vooral bij het schrijven liet Hans zich meer kennen. En bij
het lezen van zijn brief, kwamen ook de emoties. Mijn verlangen bleek groter dan mijn angst en daar
heb ik nooit spijt van gehad.

Het weekend dat wij volgden is een keerpunt in mijn (H) leven geworden. Ik had op mijn werk nooit
die dingen kunnen doen zonder de ervaring van het weekend en alles wat ik leerde door het pre-
senteren op het weekend.

Het is bijna niet uit te leggen wat een enorme rikdom het geeft om te mogen presenteren op een
weekend. Daar zijn we Marriage Encounter heel dankbaar voor.

... en dan nog de oproep voor een nieuw presentatiekoppel

Achter een goede relatie, schuilt vaak nog een betere. Afgezaagd misschien, maar we hebben het
bij onszelf en anderen gezien. Als je mensen vraagt wat het belangrijkste in hun leven is, krijg je vaak
het antwoord: dat ik heb liefgehad, mezelf en anderen echt heb leren kennen.

We willen die liefde graag doorgeven en daarvoor hebben we mensen nodig. Samenlevende stellen.
Misschien denk je: wat hebben wij daar nu van uit te delen, dat kunnen wij toch niet2 De vraag zelf
vraagt om een antwoord, een antwoord dat je kunt krijgen door contact met ons op te nemen.

Dat zouden we graag zien, want Marriage Encounter heeft ons leven en dat van veel anderen
enorm verriikt. En we zoeken nieuwe presentatiekoppels!

e
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Boek

Het bezoek

van Adrian Plass

We hebben gekozen voor ‘Het bezoek’ van Adrian Plass. Het
draait in deze novelle om de vraag wat er kan gebeuren
als Jezus terugkeert naar deze wereld en daarbij juist jouw
kerk uitkiest om te bezoeken. Een gewaagd vitgangspunt,
maar de schrijver weet je daarin gaandeweg mee te nemen.

Het verhaal is verrassend, humoristisch, onfroerend en over-
tuigend. Je leest het in één ruk uit en dan blijven een aantal
vragen achter. Welk beeld hebben wij van Jezus en zou dat
overeenstemmen met hoe Hij zou optreden? Hoe doen wij
het eigenlijk als kerkgemeenschap? In hoeverre zijn wij
afgedwaald van Zijn weg en zou Hij ons moeten corrigeren en
leren2 De hoofdpersoon van het boek gaat geleidelijk inzien
dat het anders in elkaar zit dan hij verwacht had. Hij moet zich
meer en meer overgeven aan de manier van leven en vooral

de liefde van Jezus.

Anja en Herman Arissen

GEWIIDE DAGBOEK

L i

Overigens is Adrian Plass een productieve schrijver, wiens andere
boeken ook meer dan de moeite waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan
zijn eerste boek, ‘Het gewijde dagboek van Adrian Plass 37 %', waar
nog een aantal vervolgdelen op zijn gekomen. Altijd is hij origineel,
scherp en humoristisch en weet hij je mee te slepen in zijn verhalen en
bijoelstudies. Hij ontziet zichzelf daarbij niet. Door alles heen spreekt
een diep en doorleefd geloof.

Dialoogvragen:

Onder welke omstandigheden en op welke manier zou jij Jezus daadwerkelik willen ontmoeten?
Wat hoop of verwacht je dan dat er zal gebeuren? En welke gevoelens roept dat bij jou op?

12 - Ontmoeting



Relatieweekend

Weekend ervaring

Op 6 oktober 2023 was het dan zover. We gingen op het lang ver-
wachte relatieweekend, waar oma nog zulke goede herinneringen
aan koesterde. Regelmatig vertelde ze ons de afgelopen tijd versies
van dezelfde geschiedenis. Ze ging erheen met de verwachting dat
opa wel zou horen wat hij beter kon doen, maar ze kwam thuis met

nog net geen schaamrood op haar kaken. Beseffende hoe gelukkig ze

was met opa en genoeg om zelf mee aan de slag te gaan.

De verwachtingen waren dan ook hooggespannen. We keken er naar uit, maar al bij de eer-
ste vraag kwam ook mijn echte gevoel naar boven. Waarom ben ik naar dit weekend geko-
men en wat hoop ik eraan te hebben? Ik ben, naast nieuwsgierig, ook bang. Bang dat ik, net

als oma, ga ontdekken dat ik aan de bak moet. Hoe anders bleek het weekend te zijn...

Dat ik ook bang was voor het weekend, had ik voor die vraag niet door en dus ook niet met
Gertjan gedeeld. Het schrijven bleek voor mij een manier om open en eerlijk bij mijn gevoel

te kunnen komen, waar ik die verbaal niet kon beschrijven. Voor Gertjan daarentegen, hielp
het schrijven hem om puur de kern te beschrijven, in plaats van een omhaal aan woorden fe
gebruiken. Door brieven naar elkaar te schrijven, heeft het weekend ons een manier gegeven
om elkaar veel beter te kunnen horen, verstaan en begrijpen. Ik hoef niet aan de bak voor
Gertjan’s liefde, maar ik heb taal ontvangen voor wat ik eerder niet met hem kon delen. Ons
10-jarig huwelijk heeft hierdoor een nieuw

fundament gekregen.

Danigue en Gertjan
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Regio’s

Op pagina 8 en 9 vindt u de brieven van Colette en André. Hier kunt u lezen hoe
zij terugkijken op het schrijven van de brieven?

Colette: Het is heel goed geweest dat door deze brieven onze sluimerende

onvrede ‘bloot’ kwam te liggen. Ook confronterend: hoe kan het dat we het-
zelfde gemis voelen en dit toch niet uitspreken naar elkaare We voelen ons nu
meer verbonden door dit gedeelde verlangen. We hebben praktische afsprao-

ken gemaakt wanneer de schermen uit gaan en we ruimte maken voor een

écht gesprek. Ook geven we elkaar ‘toestemming’ om er duidelijk om te vragen
wanneer je even de volledige aandacht van de ander wilt. En ik heb te horen gekregen
dat ik een datum in december vrij moet houden voor een verrassing... daar krijg ik nu al
blije kriebels van!

André: 100% mee eens. Het was zeer nuttig!

Van stoeien naar groeien in Hillegom 12 januari 2024

Meer informatie op website: marriageencounter.nl

Regiobijeenkomt in Benthuizen 12 april 2024

Meer informatie volgt in lentenummer 2024 en op marriageencounter.nl

Paradijsweekend 19 tot 21 januari 2024 in Helvoirt

Je zou zeggen dat er voldoende plaats is in het paradijs, maar op het paradijsweekend niet. De vorige kans
was in 2013, dus...

Het paradijs, wat had de mens er een mooi leven. Alles in harmonie. En toch leefden er verlangens. Eva en
Adam, ze wilden zo graag wijs worden, weten van goed en kwaad.

De slang die wist het wel. Eet van die mooie boom met zijn lekkere vruchten, dan word je als God.

En ja ze werden zich bewust van goed en kwaad.

De mens werd verdreven uit het paradijs. Een engel met een viammend zwaard, staat voor de ingang. Verbo-
den foegang.

De mens, wij moeten verder leven op de aarde. We krijgen daar een beperkte tijd
voor, want we worden sterfelijk.

Maar we kregen wel de vrijheid om te kiezen en wij als mensen weten van goed en
kwaad. We werden verantwoordelijk voor de aarde, voor onszelf. Gingen op reis met
pijn, maar ondanks dat we verdreven werden uit het paradijs, bleef de liefde.

Soms moeilijk te vinden, veel verleidingen die ons afhouden van de liefde en toch....
Ga in januari met ons mee op reis. Een uitdagende, avontuurlijke reis. Een weg met
soms diepe dalen, maar ook hoge bergen met mooie uitzichten.

Beleef het samen in het paradijsweekend. Geef je op, want op is op.

Namens het paradijselijke team Shalom, Gerry en Hans.

Voor opgave, zie colofon op pagina 15
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ME&WE relatieweekend

22-24 maart 2024 in Helvoirt
4-6 oktober 2024 in Helvoirt
22-24 november 2024 in Nieuwkuijk

Even weg uit de dagelilkse beslommeringen.
Tijdens een ME&WE relatieweekend draait het hele-
maal om jullie.

Een weekend lang frek je samen op en leer je op
een nieuwe, verdiepende manier communiceren.
Een weekend duurt van vrildag 19.15 uur tof zon-

dag 16.30 uur.

Voor opgave zie colofon hier onder.

Ontmoeting wordt uitgegeven door Marriage Encounter

Deelnemersbijdrage

incl. abonnement Ontmoeting
richtbedrag € 4 per maand

liefst per automatische overboeking
NL95INGB0001820295

t.n.v. Stichting Prot. Marriage Encounter
Nederland

Adreswijzigingen

graag via mail doorgeven
database@marriageencounter.nl

Hans Arentsen 055-3563329

Redactie

thema lentenummer: ‘Vriendschap”
Kopij graag sturen voor 25 februari naar
Els en Gert Jan Groeneveld
ontmoeting@marriageencounter.nl
06-16350344

Redactieraad

Els en Gert Jan Groeneveld 06-16350344
ontmoeting@marriageencounter.nl
Gerdien en Jan van der Heiden
heide334@planet.nl

Druk en verzending

DWCprint Stadskanaal

Foto's

Pixabay
deelnemers Marriage Encounter

Voorzitters

Jeannette Kottier 06-51700650
André Lensink 06-53269333
voorzitter@marriageencounter.nl

Penningmeesters

Agaath en Leen Bijl

010-420 82 85
penningmeester@marriageencounter.nl

Aanmelding voor een weekend
Pietje en Klaas Nieuwland, 06-38085701
info@marriageencounter.nl

Kosten weekend per koppel
€ 425

Volg ons!
www.facebook.com/marriageencounternl
twitter: @MarEncNL
www.marriageencounter.nl

colofon
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Heb je de Ontmoeting uite Geef hem door en maak er iemand anders blij mee.
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